
TẦM VÓC DI CHÚC CỦA BÁC HỒ 
 

Nhà thơ Tố Hữu đã viết về Bác bằng những dòng thơ chan chứa: 

“Ôi lòng Bác vậy/ cứ thương ta 

Thương cuộc đời chung/ thương cỏ hoa 

Chỉ biết quên mình cho hết thảy 

Như dòng sông chảy/ nặng phù sa” 

Bác của chúng ta đã sống một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời trọn vẹn với lẽ sống 

“yêu thương và quên mình cho hết thảy”. Trước khi về cõi vĩnh hằng, Người đã để lại cho 

Đảng ta, nhân dân ta bản Di chúc lịch sử vô cùng giá trị./  

- Di chúc của Bác không đơn thuần là những lời trăn trối mang tâm nguyện cuối 

đời của một kiếp nhân sinh, mà là sự kết tinh tuyệt vời của tư tưởng, trí tuệ, đạo đức và 

tâm hồn cao đẹp của một nhà cách mạng, một vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ 

quốc và nhân loại.  

- Di chúc của Người là báu vật thiêng liêng, là di sản muôn đời mà Đảng ta, dân 

tộc ta, nhân dân ta trân quý và giữ gìn.   

Hôm nay trong không khí của những ngày tháng 5 nhớ Bác, thầy trò trường NTN 

cùng tìm hiểu tầm vóc của Bản di chúc vĩ đại này! 

Thứ nhất, Di chúc của Người khẳng định tầm vóc của một trí tuệ lớn, trái tim 

lớn, nhân cách lớn trong một phong cách văn chương giản dị mà tài hoa.   

- Với ngôn ngữ bình dị, gần gũi, chan chứa tình cảm. Chỉ hơn 1000 từ nhưng Di 

chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát nhiều nội dung to lớn, có ý nghĩa chính trị, lịch 

sử, văn hóa sâu sắc.  

- Di chúc bao hàm nhiều giá trị lý luận, thực tiễn cách mạng quý báu, từ vấn đề đối 

nội, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

xây dựng đất nước, chăm lo cho đời sống, hạnh phúc của nhân dân…Di chúc của Bác 

là một sự tổng kết sâu sắc, toàn diện về tình hình thế giới, tình hình cách mạng Việt Nam 

và chỉ ra những vấn đề chiến lược quan trọng cần thực hiện của Đảng ta, nhân dân ta cả 

trong hiện tại và tương lai.   Giáo sư Hoàng Chí Bảo đánh giá, Di chúc Chủ tịch Hồ Chí 

Minh không chỉ là “Quốc bảo” mà còn là “Pháp bảo”. 

 

Thứ hai là, Di chúc của Người mang khát vọng vĩ đại và thiêng liêng của một 

dân tộc yêu chuộng hòa bình.  

Như một lời hiệu triệu, chúc thư của Người thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn 

quân và toàn dân ta kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược, phi nghĩa của đế quốc 

Mỹ với phương châm: đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn 

miền Nam, non sông đất nước thu về một mối, Bắc - Nam sum họp một nhà,  

“Còn non, còn nước, còn người 

 Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”. 

 

Thứ Ba là,  Di chúc của Người thể hiện Tầm nhìn chiến lược về Xây dựng Đảng 

cầm quyền trong sạch, vững mạnh.  



- Bác đã khái quát chỉ ra nguyên tắc “dĩ bất biến” trong xây dựng Đảng, đó là: Phải 

“đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ 

quốc”. Đây vừa là một nguyên tắc, vừa là một nét đẹp truyền thống quý báu của Đảng ta, 

dân tộc ta từ ngàn đời nay.  

- Chính vì vậy, trong các kỳ Đại hội của Đảng, Đảng ta luôn xác định sự đoàn kết 

thống nhất trong Đảng, trong xã hội tạo thành sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.  

- Trong Di chúc Bác đã căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi”. Đây 

là nguyên tắc cơ bản của Đảng, là mục tiêu, động lực để phát huy trí tuệ của toàn Đảng, 

toàn quân, toàn dân ta. 

- Di chúc Bác nhắc nhở thường xuyên nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong 

Đảng. Đây là một nguyên tắc, quyết định sự sống còn của Đảng, là chìa khóa góp phần 

nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng 

trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

  

Bốn là, Di chúc của Người căng tràn Tâm huyết bồi dưỡng lực lượng cách mạng 

cho đời sau.  

- Người hết sức coi trọng vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. 

Người xác định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay 

suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên.  

- Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói 

chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. 

Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những 

người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. 

  

Năm là, Di chúc của Người là hiện thân của tư duy đổi mới sáng tạo 

- Tư duy đổi mới của HCM đã có từ sớm, trước khi trở thành chiến sĩ cộng sản và 

xuyên suốt cuộc đời cách mạng của người. Theo Bác “Cách mạng là phải phá cái cũ đổi 

ra cái mới , phá cái xấu đổi ra cái tốt”  

- Bác khuyến khích mọi người đổi mới “Đừng sợ cái mới quá. Cái mới thì lần đầu 

cũng lạ nhưng sau rồi quen” 

- Bác phê phán một số người “còn có tư tưởng bảo thủ không chịu tiếp thu dễ dàng 

cái hay, cái mới”. 

 

Sáu là Di chúc của Người chứa đựng những bài học lịch sử vô giá về nghệ thuật 

ngoại giao.  

- Bác- Một bậc thầy ngoại giao lỗi lạc với phong cách ngoại giao đặc sắc, hấp dẫn, 

có sức chinh phục, lôi cuốn mạnh mẽ bất cứ ai đã từng đối thoại với Người: dũng khí và 

nhã nhặn, trí tuệ và nhân hậu, lịch lãm và tự nhiên. Nghệ thuật ấy đã được Chủ tịch Hồ 

Chí Minh vận dụng linh hoạt, sáng tạo; nhất là trong những giai đoạn cách mạng Việt 

Nam “ngàn cân treo sợi tóc”.  



- Trong suốt hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo, 

linh hoạt đường lối đối ngoại rộng mở, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 

mang lại những thành quả to lớn. 

- Những điều căn dặn và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc thật 

giản dị nhưng rất đỗi thiêng liêng,  thấm đẫm tinh thần nhân văn cao cả. Bản Di chúc trở 

thành tác phẩm bất hủ, là vũ khí chiến lược, là kim chỉ nam định hướng cho dân tộc Việt 

kiên định xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc giàu đẹp, cường thịnh. Đó là thứ báu vật tinh thần 

mà hàng triệu người dân Việt khắc cốt ghi tâm để nhớ, để yêu và để tự hào trên con đường 

hội nhập vào sự phát triển không ngừng của thế giới và thời đại. 

- Đọc lại những lời Bác dặn trong Di chúc, Toàn thể giáo viên, công nhân viên 

trường Ngô Thời  Nhiệm nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa di chúc của Bác 

trong sự nghiệp trồng người. 

Tổ Ngữ Văn - Lịch Sử 

Trường Ngô Thời Nhiệm 


