
 

 

NHỮNG VẦN THƠ VÀ CÂU NÓI TÔN KÍNH 

CỦA CÁC VỊ  LÃNH ĐẠO, CHÍNH KHÁCH, 

NHÀ THƠ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỐI VỚI 

BÁC HỒ 

 

PHẦN 1: 

NHỮNG VẦN THƠ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM 

 

1. Bài thơ “Ảnh Bác” của Trần Đăng Khoa 

 

Nhà em treo ảnh Bác Hồ 

Bên trên là một lá cờ đỏ tươi 

Ngày ngày Bác mỉm miệng cười 

Bác nhìn chúng cháu vui chơi trong nhà 

Ngoài sân có mấy con gà 

Ngoài vườn có mấy quả na chín rồi 

Em nghe như Bác dạy lời 

Cháu ơi đừng có chơi bời đâu xa 

Trồng rau, quét bếp, đuổi gà 

Thấy tàu bay Mỹ nhớ ra hầm ngồi. 
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2. Bài thơ “Bác đến” của Trần Ninh Hồ (1970) 

 

Trong sổ vàng Trung đoàn chúng con 

Năm một chín năm mươi ghi một lần Bác đến. 

Sao chỉ ghi ngày giờ, không ghi gì nữa cả? 

Con bồn chồn hỏi chính ủy của con. 

Chính ủy mỉm cười: Thật, có thế thôi 

Bác đến giữa đêm, chiến sĩ mình đang ngủ 

Bác bảo: "Đừng làm ồn!", Bác lặng nhìn suốt lượt 

Và ngay đêm, Bác lại lên đường. 

Từ buổi Bác lên đường bao nhiêu nhớ thương 

Bao người đã như con lặng nhìn trong sổ? 

Bao năm tháng giữa bồi hồi thức, ngủ 

Đến suốt đời con thấy Bác nhìn con! 
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3. Bài thơ “Bác Hồ - Người cho em tất cả” của 

Hoàng Long, Hoàng Lân 

 

Cho ánh nắng ban mai, 

Là những sớm binh minh 

Cho những đêm trăng đẹp, 

Là chị Hằng tươi xinh 

Cây cho trái và cho hoa 

Sông cho tôm và cho cá 

Đồng ruộng cho bông lúa 

Chim tặng lời reo ca 

Anh bộ đội đến nhà, 

Cho em lòng dũng cảm. 

Cô giáo cho bài giảng, 

Yêu xóm làng thiết tha. 

Cùng em vượt đường xa xôi, 

Là chiếc khăn quàng thắm tươi. 

Cho em tất cả 

Người mang cho em cuộc đời mới... 

Tươi sáng đầy ước mơ. 

Người cho em tất cả: 

Là Bác Hồ Chí Minh. 
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4. Bài thơ “Bác ơi” của Tố Hữu (6-9-1969) 

 

Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa 

Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa... 

Chiều nay con chạy về thǎm Bác 

Ướt lạnh vườn cau, mấy gốc dừa! 

Con lại lần theo lối sỏi quen 

Đến bên thang gác, đứng nhìn lên 

Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa? 

Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn! 

Bác đã đi rồi sao, Bác ơi! 

Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời 

Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội 

Rước Bác vào thǎm, thấy Bác cười! 

Trái bưởi kia vàng ngọt với ai 

Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài! 

Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm 

Quanh mặt hồ in mây trắng bay... 

Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi 

Nǎm canh bớt nặng nỗi thương đời 

Bác ơi, tim Bác mênh mông thế 

Ôm cả non sông, mọi kiếp người. 

Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau 

Nỗi đau dân nước, nỗi nǎm châu 

Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ 

Cho hôm nay và cho mai sau... 
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Bác sống như trời đất của ta 

Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa 

Tự do cho mỗi đời nô lệ 

Sữa để em thơ, lụa tặng già 

Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà 

Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha 

Bác nghe từng bước trên tiền tuyến 

Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa. 

Bác vui như ánh buổi bình minh 

Vui mỗi mầm non, trái chín cành 

Vui tiếng ca chung hòa bốn biển 

Nâng niu tất cả chỉ quên mình. 

Bác để tình thương cho chúng con 

Một đời thanh bạch, chẳng vàng son 

Mong manh áo vải hồn muôn trượng 

Hơn tượng đồng phơi những lối mòn. 

Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều 

Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu? 

Ra đi, Bác dặn: "Còn non nước..." 

Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều 

Bác đã lên đường theo tổ tiên 

Mác - Lênin, thế giới Người hiền 

A'nh hào quang đỏ thêm sông núi 

Dắt chúng con cùng nhau tiến lên! 

Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn 

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn 



6 

 

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi 

Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn. 

5. Bài thơ “Cây vú sữa trong vườn Bác” của Quốc 

Tấn 

 

Đầu vườn nghe động cánh ong 

Kìa cây vú sữa Bác trồng năm nao ! 

Cành cây lá nắng xôn xao 

Chim reo như đón Bác vào đâu đây. 

Tay nghiêng thùng tưới bên cây 

Rưng rưng... hoa tím uống đầy nắng tươi ! 

Ung dung Bác đứng ngắm cười 

Cả trời xuân ấm tình Người thương yêu... 

Mười lăm năm... mỗi sáng chiều 

Bác Hồ chăm chút, nâng niu từng cành. 

Cây càng khoẻ, lá càng xanh 

Như miền Nam đó trưởng thành nở hoa. 

Cành cao che mát sân nhà 

Từng ôm bóng dáng Cha già sớm trưa. 

Dạn dày sương gió nắng mưa 

Trái ngon vẫn đậu đợi mùa chín thơm. 

Mặc cho lửa đạn mưa bom 

Ong xây bọng mật trong vòm lá xanh. 

Đã nghe thơm nắng Ba Đình 

Ngọt mùa vú sữa bờ kênh Tháp Mười. 

Cây ơi ! Ơn Bác đời đời 
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Bác đi - Con cháu thay Người chăm cây! 
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6. Bài thơ “Cháu nhớ Bác Hồ” của Thanh 

Hải (8/1956) 

 

Đêm nay bên bến Ô Lâu 

Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ 

Nhớ hình Bác giữa bóng cờ 

Hồng hào đôi má, bạc phơ mái đầu 

Mắt hiền sáng rực như sao 

Bác nhìn tận đến Cà Mau sáng ngời 

 

Nhớ khi trǎng sáng đầy trời 

Trung thu bác gởi những lời vào thǎm 

Nhớ ngày quê cháu tan hoang 

Lụt trôi, Bác gởi lúa vàng vào cho 

Nhớ khi nhà cháu ra tro 

Bác đưa bộ đội về lo che giùm 

 

Bác ơi nhớ mấy cho cùng 

Ngoài xa Bác có thấu lòng cháu không. 

Đêm đêm cháu những bâng khuâng 

Giở xem ảnh Bác cất thầm bấy lâu 

Nhìn mắt sáng, nhìn chòm râu 

Nhìn vầng trán rộng, nhìn đầu bạc phơ 

Càng nhìn càng lại ngẩn ngơ 

Ôm hôn ảnh Bác mà ngờ Bác hôn 
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Bác ơi dù cách núi non 

Mà hình Bác vẫn trong lòng không xa 

Giặc kia muốn cắt sơn hà 

Mà miền Nam vẫn hướng ra Bác Hồ, 

Hướng về sắc đỏ ngọn cờ 

Về ngày Nam Bắc cõi bờ liền nhau. 

 

Đêm nằm cháu những chiêm bao 

Ngày vui thống nhất Bác vào miền Nam. 

Cổng chào dựng chật đường quan 

Bác đến đình làng Bác đứng trên cao 

Bác cười thân mật biết bao 

Bác dặn đồng bào cặn kẽ từng câu 

Ung dung Bác vuốt chòm râu 

Bác xoa đầu cháu, Bác âu yếm cười. 

 

Đêm nay trǎng lại sáng rồi 

Trung thu nhớ bác cháu ngồi cháu trông 

Ngoài xa nghe tiếng trống rung 

Nghe những nhi đồng nhảy múa hò reo 

Bác chắc cũng nhớ cháu nghèo 

Miền Nam đau khổ sớm chiều trông ra. 
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7. Bài thơ “Em gặp Bác Hồ” của Trần Đăng Khoa 

(9.9.1969) 

 

Có ai se sẽ ngồi xuống đầu giường 

Đưa bàn tay mát như kem sữa 

Xoa lên trán em đang dịu lửa 

Vuốt lên mắt em đang bớt mờ 

A, Bác Hồ! 

Bác Hồ ta đó! 

Bác mặc tấm áo ka ki 

Bàng bạc sương rừng Pắc Bó 

Trán Bác có ngôi sao 

Thảo nào Bác đi đêm không lạc Bác ơi, Bác! 

Bác cười rung rung chòm râu 

Mắt Bác sao mà thương thế 

Tóc Bác thơm lừng gió bể 

Thơm nắng đường xa 

Bác cho em nhiều quà 

Và khen dạo này em béo khỏe 

Hơn ngày xưa nhiều 

Cúc áo em bị đứt từ chiều 

Đêm phanh ra, hở ngực 

Bác đắp vào cho em 

Rồi Bác ra rất êm 

Bác đi! Bác đi rồi! 

Em bỗng oà lên khóc 
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Tỉnh dậy thấy ướt đầm mái tóc 

Nhìn xem Bác có đâu đây, 

Chỉ thấy đầy trời đèn sáng, mưa bay 

Người người lặng im đi viếng Bác 

Bóng đèn rưng rưng nước mắt... 

Đúng rồi 

Bệnh viện em vừa truy điệu Bác chiều nay 

Nhưng Bác chỉ yên nghỉ ban ngày 

Chứ ban đêm là Bác rời linh cữu 

Bác chào chú đứng gác 

Rồi đi vòng quanh khắp trên thế giới 

Để chăm sóc trẻ con 

Nhất là đứa nào phải nằm trong bệnh viện.. 
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8. Bài thơ “Trăm năm nhớ một chuyến đò” của 

Thanh Tịnh (9/1969) 

 

Nhớ một tối giữa rừng Việt Bắc 

Được xuống đò theo Bác sang ngang 

Núi xe viền ánh trǎng vàng 

Có đôi mắt sáng điểm màn trời sao. 

 

Đó là Bác mà nào biết trước 

Tưởng cụ già miền ngược sang sông 

Dao rừng cài gọn bên hông 

Gậy song cắp nách, túi vòng qua vai. 
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9. Bài thơ “Đọc thơ Bác” của Hoàng Trung 

Thông (5-1960) 

 

Ngục tối, trái tim càng cháy lửa 

Xích xiềng không khóa nổi lời ca 

Trǎm sông nghìn núi chân không ngã 

Yêu nước yêu người yêu cỏ hoa. 

 

Đọc lời thơ Bác tâm hồn Bác 

Một tấm gương trong chẳng bụi mờ 

Bóng cây đại thụ trùm xanh mát 

Cánh rộng chim bằng bay tự do. 

 

Tự do! Gươm súng nào ngǎn được 

Biển rộng sông dài ý chí cao 

Thân ở trong tù, lòng ở Nước 

Bay quanh hồn mộng ánh vàng sao. 

 

Khi chim rừng ca rộn núi 

Khi nhìn khóm chuối ánh trǎng soi 

Lao lung vẫn giữ lòng thư thái 

Nắm chắc trong tay cả cuộc đời. 

 

Tôi đọc trǎm bài trǎm ý đẹp 

A'nh đèn tỏa rạng mái đầu xanh 
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Vần thơ của Bác, vần thơ thép 

Mà vẫn mênh mông bát ngát tình. 

10. Bài thơ “Người đã thấy Mặt trời Tháng 

Mười” của Sergei Aphonin 

 

Những hàng tre hiện về trong giấc ngủ 

Và bến cảng Sài Gòn, và hình bóng mẹ cha 

Tim nhức nhối nỗi đớn đau ly biệt 

Người nén lòng vượt lên  mọi  buồn đau 

Trong ngục tối người làm thơ Nhật ký 

Ánh Thái dương xuyên vượt cả màn đêm 

Và rọi soi tận sâu thẳm tâm hồn 

Gió quê hương vỗ về Người, an ủi 

Trước Lăng Người bao vòng hoa tươi thắm 

Của bạn bè  khắp năm châu bốn biển 

Trong tim ta Hình ảnh  của Bác Hồ 

Và Di huấn của Người còn sống mãi 

Ba Đình - Ngày tuyên ngôn độc lập 

Lời Bác Hồ còn mãi ngân vang 

Cả dân tộc Việt Nam như một 

Cùng nguyện thề gìn giữ núi sông. 
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11.  Bài thơ “Thấm trong Di chúc” củaVũ Quần 

Phương(12-1969) 

 

Suốt một đời Bác đã nghĩ về ta 

Đến phút cuối tim Bác trào lên bút 

Chữ xô dòng, lòng Bác buốt thương dân. 

Ôi miền Nam không kịp nữa về thǎm 

Nỗi nhớ tỏa trên mọi nhà mọi ngõ, 

Phút chia biệt Bác nói lời đoàn tụ 

Câu dặn dò nghe ấm vị hàn huyên. 

Bác đi rồi còn trao lại niềm tin 

Con không khóc, nhưng cứ trào nước mắt 

"... đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc" (1) 

Bác Hồ ơi! Ngày đó chẳng còn xa 

Ai ngờ đâu, tháng 9 mồng 3... 

Quá thương đời và lo nỗi dân đau, 

Bác cố tránh nói những lời ly biệt 

Mượn câu thơ để khuây lòng thương tiếc. 

Ôi lòng Người đo sao hết mông mênh 

Nghĩ việc gì Bác cũng nghĩ từ dân 

Nói về Đảng cũng vì dân mà nói, 

Nước còn giặc, dân còn khi lạnh đói 

Bác đắng lòng trong mỗi miếng cơm ǎn, 

Thắng quân thù dẫu phải mấy mươi nǎm 

Nhưng hạt thóc rụng giữa đồng Bác tiếc. 

Nguồn biển lớn uống muôn đời không hết 
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Vẫn kính nhường từng hạt nước trong sông. 

Bác Hồ ơi! Vị muối mặn con ǎn 

Đã kết đậm bao tình thương của Bác, 

Manh áo ấm con mặc khi trở rét 

Đã dệt vào trǎm mối Bác lo toan. 

Phút giã từ trong ánh mắt đǎm đǎm 

Nỗi ưu ái lại trào lên lần chót: 

Hãy giữ đức cho trong, giữ lòng cho khiết 

Sống kiệm cần, tương kết tương thân... 

Ôi giọng Người hiền như giọng cha ông 

Cứ mộc mạc mà thấm vào mãi mãi, 

Con nghe Bác hiểu thêm tầm thời đại 

Sáng thêm lòng nhân ái Việt Nam ta. 

Trọn một đời Bác chung thủy gần xa 

Trǎm ơn nghĩa luôn nặng đằm bên dạ. 

Lời vĩnh biệt đã thành lời cảm tạ 

Giọng khiêm nhường ôm bốn bể anh em. 

Thế kỷ này đâu phải đã bình yên 

Trái tim lớn nặng niềm đau mặt đất. 

Tình bè bạn, phút ra đi, còn nhắc 

Dao cắt lòng nhưng vẫn ngập yêu tin. 

Lần đầu tiên Bác nói đến niềm riêng, 

Cả nước khóc nghe những lời dặn cuối. 

Ôi trời rộng và núi cao vời vợi 

Sông biển nào sánh được Bác thương ta! 

Bữa cơm ǎn vẫn quen nhút quen cà, 
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Lúc nhắm mắt xin dâng đừng tang chế. 

Ôi tim Bác sao mà mênh mông thế! 

Gương trong ngần cho muôn thuở cùng soi. 

Triệu lòng người cùng cất gọi: Bác ơi! 

"Muôn vàn tình thương yêu" Bác gửi lại trong lời 

Chúng con đọc nghẹn ngào thấm thía 

Tay Bác yếu không còn đều nét chữ 

Tim Bác đập vẫn đồng bào đồng chí 

Giây cuối cùng Bác vẫn gánh lo toan. 

Bác Hồ ơi xin Bác cứ yên tâm! 

Lời Bác dặn chúng con xin nguyện ước. 

Mỗi giọt lệ thấm xuống dòng Di chúc. 

Một lời nguyền vang đến suốt mai sau. 
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12. Bài thơ “Viếng Lǎng Bác” của Viễn Phương 

(4/1976) 

 

Con ở miền Nam ra thǎm lǎng Bác 

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát 

Ôi! hàng tre xanh xanh Việt Nam 

Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. 

Ngày ngày mặt trời đi qua trên lǎng 

Thấy một mặt trời trong lǎng đất đỏ 

Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ 

Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân... 

Bác nằm trong giấc ngủ bình yên 

Giữa một vầng trǎng sáng dịu hiền 

Vẫn biết trời xanh là mãi mãi 

Mà sao nghe nhói ở trong tim! 

Mai về miền Nam, thương trào nước mắt 

Muốn làm con chim hót quanh lǎng Bác 

Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây 

Muốn là cây tre trung hiếu chốn này. 
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13. Bài thơ “Nổi trống đồng non nước Việt Nam 

ơi!” của Trích Lữ Huy Nguyên (1976) Hành quân 

 

"Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" 

Tiếng xe xích rùng rùng sức bão 

Cờ Mặt trận bay trên tháp pháo 

Thơ Bác dồn thêm sức chiến xa. 

Những tháng, nǎm, heo hút giữa rừng già 

Con đường nhỏ, chân người xen dấu hổ 

Vệt khắc cây mở lối mòn bữa đó 

Giờ thênh thang đại lộ Hồ Chí Minh 

Mới nǎm nào mắc võng giữa rừng xanh 

Tiếng nai gộ còn làm ta ngơ ngác 

Đang cơn sốt mở dài nghe thơ Bác: 

"Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua". 

Bác Hồ ơi! Toàn thắng đã về ta 

Kính dâng Bác một mùa sen lịch sử 

Các mũi tiến công như cánh hoa tung nở 

Hương Tháng Nǎm thơm mát dạ Người. 

Đã về ta toàn vẹn đất trời 

Từ con sông nǎm nào đưa tiễn Bác 

Các cỗ pháo gầm lên tấu nhạc 

Nổi trống đồng! 

Non nước Việt Nam ơi! 

  



20 

 

Trở về 

Sau bao nǎm khắc nghiệt sống trên rừng 

Vị môn thục còn đằm trong kỷ niệm 

Đáy ba lô vẫn giữ gìn nếp võng 

Sợi dây dù cuốn gọn giắt ngang lưng 

Sải bước chân đi giữa phố phường đông 

Dòng đại lộ gợi nhớ màu con thác 

Dưới chân ta đôi dép mòn vẹt gót 

Niềm tự hào bao nǎm tháng gian lao 

Xe vút nhanh như từng trận mưa rào 

Hanh hao nắng nhớ rừng trưa bóng rợp 

Rừng sǎng leó, rừng lim, rừng khộp... 

Những cánh rừng trên một neóo Trường Sơn. 

Trước quân thù lòng chất chứa hờn cǎm 

Để bùng nổ niềm vui này trọn vẹn 

Đi dép cao su, làm nên nghiệp lớn 

Đôi dép này xưa Bác vẫn từng đi 

Thành phố mang tên Người, sau dằng dặc phân ly 

Giờ đoàn tụ cuộc đời như treó lại 

Sài Gòn ơi! lòng vui khẽ gọi 

Ta đã về sau những tháng, nǎm xa 

Ta đã về trong nhịp Tiến quân ca 

Nơi Bác Hồ ra đi cho hôm nay ta đến 

"Hòn ngọc Viễn Đông" sáng ngời bốn biển 

Nổi trống đồng! 

Non nước Việt Nam ơi! 
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14. Bài thơ “Thǎm Pác Bó” của Xuân Diệu (10-

1964) 

 

Nước từ gốc đá chảy tuôn 

Suối xanh ngǎn ngắt một nguồn vô biên. 

Xuôi xa rồi lại trào lên 

Cây thài lài tía mọc bên đá ghềnh. 

 

Một vùng thuần khiết non xanh 

Như mang ánh mắt tinh anh Bác Hồ. 

Hãy còn bàn đá nhấp nhô 

Bác ngồi dịch sử, nghĩ cho muôn đời (1). 

 

Rau mǎng cháo bẹ dâng Người, 

Ngày ra bờ suối, tối thời vào hang. 

Nơi đây Bác vạch đường quang 

Mở ra sông núi, gồm sang biển trời. 

 

Cải soong dưới suối đâm tươi 

Xuống làng mái ngói điểm vui các nhà. 

Thǎm hang trước, nhớ ngày xa 

Bác trồng khóm trúc nay đà xanh um (2) 
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15. Cô Phạm Thị Thúy Vĩnh viết trong dịp đoàn cán 

bộ, giáo viên của trường Ngô Thời Nhiệm đến thăm 

Pắc Pó ngày 28-3-2015. 

 

THẢ THƠ CÙNG NGƯỜI 

 

Pắc Pó bồi hồi thổn thức mơ 

Xanh trong dòng nước dạ ngẩn ngơ  

Chống Pháp nơi đây là cứ địa  

“Suối Lê” cùng Bác thả vần thơ. 

 

Đường cách mạng cho dân tộc Việt  

Địa linh này đậm sắc hương thơ  

Đây suối Lê-nin, núi Các Mác 

Bồi hồi nhớ lúc Bác làm thơ. 
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BÊN BÀN LÀM VIỆC CỦA BÁC 

 

Con ngồi bên suối Lê-Nin 

Nhìn núi Các-Mác thấy in bóng người  

Chông chênh bàn đá Bác ngồi 

Từ đây Bác viết nên cơi sử vàng.  

 

Từ nơi thế giới vĩnh hằng 

Bác đang chỉ lối dẫn đàng cho con. 

Ấm nồng thêm tấm lòng son 

Con như thấy Bác vẫn còn đâu đây. 
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PHẦN 2: 

CÁC NHÀ ÁI QUỐC VIỆT NAM CA NGỢI VỀ 

BÁC 

1. Vua Thành Thái:  

“Cụ Hồ Chí Minh là một nhà ái quốc nhiệt thành 

và sáng suốt” 

2. Cụ Phan Chu Trinh:  

Nguyễn Ái Quốc “như cây đương lộc, nghị lực có 

thừa, dày công học hành, lý thuyết tinh thông” 

3. Đồng chí Lê Duẩn, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam:  

“Với tấm lòng yêu nước nồng nàn, Hồ Chủ tịch đã 

sớm đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm thấy ở Chủ 

nghĩa Mác-Lênin ánh sáng soi đường cứu dân, cứu 

nước… Người là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc 

Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân 

Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử”. 

4. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: 

“Với Đại hội Tours, một người dân thuộc địa trở 

thành một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng 

sản Pháp ở ngay chính quốc. Với việc tổ chức ra Hội 

Liên hiệp thuộc địa, một người dân mất nước không chỉ 

lo giải phóng cho dân tộc mình mà còn lo đấu tranh vì 

sự nghiệp giải phóng các dân tộc anh em… Nguyễn Ái 

Quốc là người đầu tiên viết “Bản án chế độ thực dân”, 
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và cũng chính là người đã cùng với dân tộc người thi 

hành bản án”. 

"Thế giới còn đổi thay những tư tưởng Hồ Chí 

Minh sống mãi".  

5. Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng:  

"Chủ tịch Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà 

không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, sáng chói 

mà không gây choáng ngợp, gặp lần đầu mà như thân 

thuộc từ lâu".   

6. Giáo sư Đặng Thai Mai đã nhận định về tác 

phẩm Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh Năm 1960  

Đọc tập thơ này “chúng ta cảm thấy thật sự đứng 

trước một thi sĩ và một con người cao cả, vĩ đại”. 
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PHẦN 3: 

THẾ GIỚI CA NGỢI NGƯỜI – DANH NHÂN HỒ 

CHÍ MINH 

1. Cố Tổng thống Chile Xanvado Agiende đã phát 

biểu: 

 "Đằng sau vẻ bề ngoài mềm mỏng của Ông là một 

tinh thần quật cường, dũng cảm, bất khuất… Lúc đầu 

người phương Tây chỉ cười bộ quần áo của Ông, xong 

rồi nhiều người nhận rõ rằng bộ quần áo đặc biệt của 

Ông chứng tỏ cho dù bất cứ ở đâu, giữa những người 

thượng lưu hay giữa đám đông quần chúng, không bao 

giờ Ông quên mình là người trong quần chúng của đất 

nước Việt Nam yêu quý của mình… Nếu ai muốn tìm 

một từ có thể tóm gọn tất cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh thì đó là một sự hết sức giản dị và hết sức 

khiêm tốn của Ông. 

2. Nhà báo Mỹ Harrison S. Salisbury sau khi được 

gặp Bác, đã viết: 

 "Cụ sống giản dị và khắc khổ tại căn buồng phụ 

nhỏ và đơn sơ sau dinh toàn quyền cũ ở Hà Nội, rất lịch 

thiệp khi uống trà với khách (tặng một bông hồng đối 

với khách nữ, nói một câu đùa hài hước đối với khách 

nam), tất cả đều là nhân tố của thần thoại và truyền 

thuyết…”. 
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3. Nhà văn nữ Blaga Đimitrova của Bulgaria  

Viết trong "Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh": 

"Niềm hy vọng cũng có nhiều tên gọi khác nhau, song 

ở Việt Nam niềm hy vọng được tượng trưng là Chủ tịch 

Hồ Chí Minh… 

 4. Bí thư Đảng cộng sản Liên bang Nga D. T. 

Novikov  đã đến thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và viết trong sổ lưu niệm:  

"Hồ Chí Minh sẽ còn ở lại mãi mãi trong lòng 

những chiến sĩ đấu tranh cho công lý, tự do và độc lập 

của dân tộc mình như là một trong những người kế tục 

vĩ đại và kiên cường nhất con đường của Các Mác và 

Lê-nin". 

5. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Giôn Gô-lan có 

nhận xét sau khi làm việc với Chủ tịch Đảng Hồ Chí 

Minh rằng:  

"Được gặp gỡ và nói chuyện với đồng chí Hồ Chí 

Minh là một ấn tượng không thể nào quên được. Đây là 

một con người vĩ đại nhưng không bao giờ tỏ ra mình là 

một con người vĩ đại. Mặc dầu có những trọng trách phải 

gánh vác, Người vẫn thân ái, nhiệt tình và sôi nổi làm 

cho bạn cảm thấy thoải mái".  

 6. Nhà báo Mỹ David Stamp đã từng nhận xét:  

"Ở ông Hồ, tính giản dị là một sức mạnh. Ở địa vị 

càng cao thì ông lại càng giản dị và trong sạch. Ông 
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không cố tìm kiếm cho mình những trang sức về quyền 

lực bởi ông tự tin ở chính mình và ở mối quan hệ giữa 

ông với nhân dân và lịch sử." 

7. Trong Từ điển Danh nhân văn hóa thế giới, trong 

lĩnh vực chính trị - xã hội, từ điển đã dành hai trang 

332-333 ghi rõ:  

"Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn cờ đầu của giải 

phóng dân tộc. Người đã dẫn dắt triệu triệu người Việt 

Nam cùng hàng ngàn triệu người nô lệ hơn 100 nước 

trên thế giới vùng lên giành độc lập tự do, chống chủ 

nghĩa thực dân cũ và mới. Người đã làm nên cuộc đảo 

lộn thế giới chưa từng có từ sau khi chủ nghĩa tư bản lật 

đổ đế chế La Mã cổ xưa. Người đã vẽ lại bản đồ thế giới. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là Danh nhân văn hóa 

thế kỷ XX". 

8. Ông Houari Boumediene, Chủ tịch hội đồng Bộ 

trưởng nước Cộng Hòa nhân dân Algeria đã viết:  

"Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mở đầu cho cuộc 

đấu tranh của nhân dân các nước trong thế giới thứ ba 

để tự giải phóng mình khỏi ách kìm kẹp của chủ nghĩa 

thực dân và chủ nghĩa đế quốc" (6). Tổng thống Sekou 

Toure của Guinea cũng viết : "Xuất sắc và dũng cảm 

người anh Hồ Chí Minh là tấm gương tốt đẹp đối với 

các dân tộc Á – Phi trong cuộc đấu tranh cao cả chống 

chủ nghĩa đế quốc, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới 

… 
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9. Bí thư Đảng cộng sản Liên bang Nga D. T. 

Novikov  đã đến thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh và viết trong sổ lưu niệm:  

"Hồ Chí Minh sẽ còn ở lại mãi mãi trong lòng 

những chiến sĩ đấu tranh cho công lý, tự do và độc lập 

của dân tộc mình như là một trong những người kế tục 

vĩ đại và kiên cường nhất con đường của Các Mác và 

Lê-nin". 

10. Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới Romesh 

Chandra đã khẳng định:  

"Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập, tự do, ở đó 

có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao.  Bất 

cứ ở đâu chiến đấu cho hòa bình và công lý, ở đó có Hồ 

Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Ở bất cứ 

đâu, nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới, chống 

đói nghèo, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí 

Minh bay cao".  

11. Đại diện đặc biệt của Tổng Giám đốc UNESCO, 

Tiến sĩ M. Ácmét (Modagat Ahmed) đã viết:  

"Chỉ có ít nhân vật trong lịch sử trở thành một bộ 

phận của huyền thoại ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ 

Chí Minh là một trong số đó. Người sẽ được ghi nhớ 

không phải chỉ là người giải phóng cho Tổ quốc và nhân 

dân bị đô hộ, mà còn là một nhà hiền triết hiện đại đã 

mang lại một viễn cảnh và hy vọng mới cho những 
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người đang đấu tranh không khoan nhượng để loại bỏ 

bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất này".  

12. Trên báo L'Humanité, Tổng Bí thư Đảng Cộng 

sản Pháp Gioócgiơ Mácse từ góc nhìn Hồ Chí Minh, 

là  

"con người của niềm hạnh phúc của nhân dân, 

con người của chủ nghĩa xã hội" đã viết: "Nhà yêu nước 

vĩ đại của Việt Nam không chỉ thuộc duy nhất về nhân 

dân nước ông, Hồ Chí Minh còn là người của phong trào 

cách mạng thế giới, người của phong trào cộng sản quốc 

tế".  

13. Ở góc nhìn của nhà sử học, Giáo sư Lagiolô 

Xangô (László Salgó) của Hungary lại cho rằng: 

 "Ngày nay, trong phong trào cộng sản, không có 

nhân vật lịch sử nào có tầm vóc có thể so sánh được với 

Hồ Chí Minh. Đó là tầm vóc của một con người có phẩm 

giá mà tên gọi gợi lên một lòng kính trọng bất di bất dịch 

của không những bè bạn mà cả những đối thủ của 

Người. Đó là tầm vóc những hoạt động mà với tư cách 

là nhà cách mạng và nhà chính khách, Người đã được 

mọi người tôn kính khi còn sống cũng như khi Người 

mất, không những ở đất nước của Người mà cả trên toàn 

thế giới".  
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14.  Gớthôn - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mỹ đã nói:  

"Đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ thế giới vào 

lúc lịch sử loài người đang ở bước ngoặt có tính chất 

cách mạng cao nhất. Đồng chí là một nhà kiến trúc và 

tạo hình, làm nên quá trình cách mạng thế giới".  

15. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Trung Quốc đánh giá:  

"Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng vô 

sản lỗi lạc", "đồng chí đã cống hiến tất cả cuộc đời mình 

cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam 

và sự nghiệp cộng sản chủ nghĩa". 

16. Ngay từ khi Người còn sống, nhân kỷ niệm lần 

thứ 70 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo 

Pravda (Liên Xô) viết:  

"Đồng chí Hồ Chí Minh là một trong những lãnh 

tụ lừng danh của phong trào giải phóng dân tộc ở các 

nước phương Đông. Cuộc đời của Người là tấm gương 

hy sinh tận tụy phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp của 

giai cấp vô sản thế giới". 

17. Tướng P. Valuy (Pháp) khi được tiếp xúc với Bác 

Hồ đã có những ấn tượng sâu sắc không thể quên về 

vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam:  

"Người tỏ ra có quyền lực lãnh đạo đối với mọi 

người bằng tấm lòng nhân hậu, chí công vô tư, bằng tuổi 

tác, bằng trí thông minh và trình độ học thức nói chung, 
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bằng tất cả vốn văn hóa cách mạng đã tích tụ được ở 

Pháp, ở Nga, và có thể ở nhiều nơi khác. Đó là một nhân 

vật trung tâm điều hành công việc... hoàn toàn xả thân 

vì nhiệm vụ, không một chút lợi riêng tư. Trong mắt 

những người xung quanh, và người đối thoại, Hồ Chí 

Minh là một người vô cùng đức độ". 

18. Tại Hội thảo quốc tế "Hồ Chí Minh Việt Nam và 

hòa bình thế giới" tổ chức tại Ấn Độ nhân kỷ niệm 

100 năm ngày sinh của Người, Thủ tướng nước chủ 

nhà trong lời khai mạc hội thảo, sau khi ca ngợi sự 

nghiệp, tư tưởng, đạo đức và chủ nghĩa nhân văn cao 

cả Hồ Chí Minh, cùng những cống hiến xuất sắc của 

Người đối với nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến 

bộ, đã nhấn mạnh:  

"Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tới ngày 

nay vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục cổ vũ nhân dân Việt 

Nam và các dân tộc đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân 

tộc, tự do và hạnh phúc của con người".  

19. Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh đạo kính yêu 

của nhân dân Việt Nam mà đối với thế giới rất nhiều 

nhà chính trị, văn hóa, văn nghệ sĩ... đã hết lời ca 

ngợi Người như một nhân vật kiệt xuất, một nhà 

chính trị kì tài, một tấm gương hoàn thiện về nhân 

cách. Thi sĩ Dagi - Indonesia đã có những câu thơ ca 

ngợi Bác, một con người theo thi sĩ là rất bình dị mà 

lại thanh cao:  
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Người không muốn ngồi ghế cao chót vót  

Cho nhân dân cầu nguyện phụng thờ  

Người khiêm tốn ngồi ngang và thấp  

Với chung quanh Người yêu nhất trẻ thơ 

Một nhà thơ Mông Cổ - đất nước thảo nguyên 

mênh mông chẳng hề có sen - nhưng hình tượng hoa sen 

đã đi vào hồn thì sĩ, ca ngợi Bác Hồ - người bạn lớn của 

nhân dân Mông Cổ: 

Sắc đẹp hoa sen cùng với tên Bác Hồ  

Cây tươi thầm qua muôn ngàn thế hệ  

Từ Pháp, Medelene Ripho nhà văn nhà báo thì đem 

thơ mình kể lại với đồng. bào mình về Bác đầy bình dị:  

Người tặng tôi đóa hoa hồng  

Tựa như những đóa tôi trồng vườn hoa  

Hỏi thăm tin tức chúng ta  

Hiều dân tộc Pháp như là bạn, tôi  

Còn nhà thơ Nicola Ghiben người Cuba đã ca ngợi 

sự giản dị, mà cao đẹp của Bác:  

Cuối một chuyến đi xa  

Bác Hồ hiền hòa tỉnh táo  

Giản dị tâm hồn bạc màu quần áo  

Trái tim người nhân ái dưỡng bao!  

Không cân vệ chẳng ai hầu  

Người bằng qua rừng sâu sa mạc.  

Bác đã từng trả lời các nhà chính khách khi họ hỏi 

Bác về điều ham muốn của mình. Bác trả lời: "Tôi muốn 



35 

 

độc lập cho Tổ quốc tôi; Tự do cho dân tộc tôi, Hạnh 

phúc cho đồng bào tôi. Bác làm việc rất khoa học, Bác 

có tầm nhìn xa trông rộng. Suốt 30 năm bôn ba ở nước 

ngoài tìm đường cứu nước. Người đã vạch ra con đường 

cách mạng đúng đắn nhất cho dân tộc Việt Nam. Phong 

cách của Bác kết tinh từ tư tưởng, hành động, ứng xử 

rất tự nhiên, tự tin, khiến mọi người nể phục.  

Sự ra đi của Người làm rung động trái tim nhân 

loại. Phi-Đen-Cat-Trô đến viếng lễ tang Bác đã phải 

thốt lên: "cái chết thành bất tử”. Trong cuốn sách của 

Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết về Bác Hồ có câu: "Đời 

Hồ Chủ Tịch trong như ánh sáng. Lạ lùng thay tư tưởng 

lớn gặp nhau. Bác Hồ đi xa, Tổng Bí thư Liên Xô 

Brêgiơnhép trong điện chia buồn thương tiếc đã nói như 

Thủ tướng Phạm Văn Đồng: "Đời đồng chí Hồ Chí 

Minh trong suốt như pha lê. Từ Tây Ban Nha nhà thơ 

AnPhông Xô Xastơ tìm đến Bác Hồ với những lời thơ 

gần gũi:  

Ấm tình không chút khô khan  

Người đi nhẹ nhõm hành trang bên mình.  

Đẹp chòm râu bạc Á Đông  

Một bông cẩm chướng trên vành hoa tươi  

Người yêu chan chứa tình đời  

Bao la như lúc tim Người mở ra. 

20. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã viết trong sổ 

lưu niệm khi đến viếng Lăng Bác 
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“Nhân loại đã bước sang thế kỷ 21, nhưng những 

giá trị tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn 

mãi là một ngọn đuốc lịch sử”. 


